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PROGRAMMABOEKIE 4 MEI 2024
Chr. Ger. Kerk (SingelKerk)

Hoek Singel-Dubbeldamseweg

17.45 Kerk open

18.15 Ontvangst met orgelspel, organist is Arjan den Ouden
Jacqueline van den Bergh en Corrie van der Kraan ontvangen gasten/bezoekers

18.30 Ivrietkoor Al Naharot - Begeleiding: Jaap Seelbach, accordeon en
Freek van Diest, viool
‘Baruch Haba’
Gezegend hij die komt in vrede
Wie hier de Heer komt vereren, op hem rust zegen

18.33 Welkom: Hans Berrevoets, voorzitter Platform Dordtse Kerken

18.38 Koor: ‘Shalom Alechem’
Vrede zij met u, dienende engelen
Gij die afkomstig zijt van de Koning der Koningen
Moge uw komst in vrede zijn
Zegen mij vrede, gij dienende engelen
Moge uw vertrek naar vrede zijn
De Heilige gezegend zij Hij

‘Shir Lashalom’

Laat de zon opkomen zodat de ochtend kan stralen
Dus zing gewoon een lied voor de vrede

Fluister geen gebed

Je kunt beter een lied voor de vrede zingen

Houd je ogen open voor hoop, niet door intenties
Zing een liefdeslied, en niet voor oorlogen



18.45

19.00

19.05

19.10

Opening: Pastor Sander Verschuur, Woord en Gebed: Psalm 43 met 19.13
Gemeentezang en orgel

Tekst Psalm 43: 1, 2, 3, 4:

0 God, kom mijn geding beslechten

O God kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat, o Heer, mijn toeverlaat.

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

O Here, God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren, Tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt. 19.18

Koor: ‘Amen’ Met gebed, Amen
Op vrede, Amen

Al die ademhalen zullen God eren, Amen

Geef ons een zegen voor vrede

Breng ons dichter bij onze dromen

Laat ons de zegen zijn in wat we doen

Open onze harten zodat we altijd voor U zingen

Ahmet Polat, voorzitter Platform Turkse Dordtenaren:
Wij zijn allemaal Dordtenaren

19.21
Koor: ‘Bo Beschalom’
Kom in vrede, herinnert het bos ons, voordat we het laatste stuk land planten
En voordat het raam wordt gesloten, kom dan alstublieft in vrede naar ons toe
Kom in vrede, de poorten staan open, we hebben de tafel gezet, de kaarsen
ontstoken
En voordat we zullen zingen, wachten we tot je terugkomt

19.25

19.30

Marije Schnabel, raadslid PvdA Dordrecht:

We noemen de namen, met toelichting:

Sytze Roelof (Roel) Beinema (1894-1944)

Arpad Weisz (1896-1944)

Diet Kloos Barendregt (1924-2015) en Jan Kloos (1919 - 1945)
Anne Willem Arie Koopman (1911-1944)

Leerlingen Buitenschool die omkwamen bij bombardement park Merwesteyn:
Adrianus Dekker (geb. 19-1-1936)

Hendrik Grens (geb. 14-9-1934)

Pieter Groesbeek (geb. 30-12-1934)

Elisabeth Gedella (geb. 20-4-1932)

Johanna Kleipas (geb. 3-3-1933)

Johannes Keldermans (geb. 26-6-1936)

Aantje Molenaar (geb. 14-7-1931)

Jacobus Smits (geb. 3-1-1934)

En personeel:

Bernadina Dicke (geb. 1887)

Wilhelmina Morks (geb. 1923)

Koor: ‘Al Kol Ele’

Red het huis (de stad) waarin we leven, de omheining en de muur
(Stad en Vrijheid)

Stop de oorlog, stop het onweer, stop geweld en doof het vuur
Waak toch over kleine dingen, over vruchten aan de boom

De kristallen in het water; dat o Heer, is onze droom

Over alles, over alles, waakt de Heer van eb en vloed

Over honing, bij en angel, over bitter, zuur en zoet

Alle dromen en verlangens, alle hoop die blijft bestaan

In het land van melk en honing, in het licht van zon en maan

Predikant Eveline Plaisier: Gebed voor de ‘Stad & Vrijheid’

Alle aanwezigen zingen met orgel: ‘Als alles duister is’

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer

dooft, als alles duister is (met herhalingen)

Vertrek naar het Monument op het Sumatraplein



Chr. Ger. Kerk (SingelKerk)
Hoek Singel-Dubbeldamseweg

Hoop, vrede en vrijheid zijn sleutelwoorden in het
uur van interreligieuze bezinning voor de Doden-
herdenking op 4 mei 2024. Deze bijeenkomst en de
vieringen van de kerk zijn ook te volgen op het
YouTube kanaal van de kerk, te vinden onder

CGK Dordrecht-centrum:
https://www.youtube.com/c/CgkDordrechtCentrum

Ivrietkoor
Al Naharot

VI | | ) O.l.v. dirigent Doron Peper
: y o 3 = S m  brengt het koor vol en-
el thousiasme hoopvolle

7‘“&]‘%” % Israélische liederen ten

] \\ - Tk i g Rl sehore, afgewisseld met

> o prachtige psalmen. In al
deze melodieén voert het
ultieme verlangen naar
vrede de boventoon, het-
welk het Ivrietkoor wilt
uitdragen.

ivrietkoor AL NAHAROT

AN, Lees meer op website: alnaharot.nl
Tel. 078 — 61 64 925 of 06-20 74 07 52

Email: loebaan@hotmail.com | info@alnaharot.nl

‘bij de rivieren’ regio DORDRECHT

Arjan den Ouden - Organist
Organist Arjan den Ouden begeleidt deze
bijeenkomst met passende muziek.

In het dagelijks leven werkt hij op de admini-
stratie van het schippersinternaat Limena in
Dordrecht. Hij geeft orgel- en pianolessen aan
kinderen in Dordrecht. En hij is organist van
ondermeer de Julianakerk in Dordrecht en
het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Af en toe
speelt Arjan ook een dienst in de Trinitatis-
kapel, waar het oudste orgel van Dordrecht
staat! Hij is ook bestuurslid van de Stichting
tot Behoud en Beheer van de Trinitatiskapel.




